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Het Zwin was het allereerste Vlaamse reservaat 
en is in 1952 opgericht door Graaf Léon Lippens 
zelf. Met meer dan 150 hectare (waarvan een 
deel in Nederland) is een bezoekje aan dit 
natuurgebied een absolute aanrader.

1. Het Zwin

Deze parel van moderne architectuur is het 
resultaat van een internationale samenwerking 
tussen verschillende architecten en de moeite 
waard om eens door te wandelen.

2. Bezoekersscentrum Zwin

START

Overal langs deze route zijn er leuke plekjes 
waar je de benen kan laten rusten en de 
innerlijke mens versterken. Hier in Zilt & Zout 
hebben ze ook een grote en veilige fietsparking.

3. Zilt & Zout

Hier kweken ze dikke, donkere kersen. Wat 
ze 's morgens plukken kan je wat later 
kopen. Van hun zalig zoete kersen maken 
ze hier ook confituur, kersensap en een 
fruitig kersenbier.

4. Zoete Polder

Hier kan je zeker even stoppen om te proeven van 
ambachtelijke hoeve-ijsjes. Laat je verleiden door 
één van de 15 verschillende smaken. Smakelijk!

5. Hazegras

De Kalfmolen is één van de weinig overgebleven molens 
aan de Graaf Jansdijk. Deze molen werd al gebouwd in de 
16e eeuw en de wieken stopten met draaien in 1926. In de 
jaren tachtig werd hij gerestaureerd en sindsdien wordt 
hij gebruikt tijdens de molenfeesten.

6. Kalfmolen

Vertrek: Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
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